Koestert het
verleden, richt zich
op de toekomst...

MICHIEL WIJDEVELD

Hoe ziet de wereld er over tien jaar uit? Beschouwingen,
opinies en impressies vanuit een niet zo ver verschiet.
Waarin rechters zijn verdwenen, het Nederlands nog
incidenteel gesproken wordt, de poes het haasje is en
Splinter het voor het zeggen heeft.

Ik?wat is dat toch met dat ego?

Een redacteur turfde het aantal malen ‘ik’ in een recent nummer.
Telde hij de rubriek Achterwaarts! - autobiografische stukjes
immers —niet mee. Sloot hij ook de ‘ik’ in interviews uit. Kwam
hij toch nog tot 91. Zijn de auteurs bang dat we ze vergeten?
Willen ze duidelijk maken niet voor niets geleefd te hebben?
Redacteur John Jansen van Galen schreef
een essay over het besmettelijke virus.
Citaat: ‘De schrijver Cees Nooteboom
sjouwde in mei 1968 door Parijs en
klaagde in zijn verslagen voor de
Volkskrant over knellende schoenen en
zere voeten.” Kort woordje, bescheiden
boekje. Mooi cok! Voor een luttel
bedrag te koop.

Monument voor de
minder volmaakte
reporter

Het zat Querulijn Hakstroo, onder het
pseudoniem Argus publicist in de
Rommeldamsche Courant, niet altijd mee.
Viste achter het net, zat op het verkeerde
spoor. De onderbetaalde journalist
moest onder druk van zijn veeleisende
hoofredacteur O. Fanth Mzn nu en dan
zijn toevlucht nemen tot onorthodoxe
methoden.

Argus sloeg zich erdoorheen, zoals vele
voorgangers en opvolgers. Hoogste tijd
voor een monument ter ere van alle
vrijwel anonieme letterknechten. En
waar anders dan op de Amsterdamse
Nieuwezijds Voorburgwal, ooit het
krantencentrum van Nederland? Een
veelbelovend initiatief,

Trakteren

Presentje voor de abonnees die nog wat vrienden over
hebben. Maak ze blij met een gratis proefabonnement!
We geven er honderd weg. Zie pagina 15 van de bijlage.
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Uit volle borst

Edwin Rutten heft op tekst van Jan Boerstoel het Arguslied aan.
Een feesthymne. Hitpotentie,

Wanneer je Argus leest/ krijg je een kleine eeuw cadeau/ aan
moois en mooi geweest,/ informatief, op hoog niveau/ en nooit
door advertenties onderbroken./ En zelfs de toekomst blijft niet
onbesproken.

Borstgeroffel? Mogen we ook een keer? Alsmaar
bescheiden in een hoekje...
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